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✰Afdeling belicht ✰
Jong Nederland Reek
Een interview beginnen met twee minuten stilte, dat gebeurt niet vaak. Het lag 
ook zeker niet aan Bjorn van Jong Nederland Reek, waar we deze keer te gast 
waren, dat er een lange stilte viel. Het was 4 mei dodenherdenking.



Jong Nederland Reek

We waren iets te vroeg. De 
deur van het clubgebouw 
stond open en we keken of 

er iemand van Jong Nederland was. 
Bjorn, netjes op tijd, kwam aan en terwijl 
de koffie aangezet werd en het water 
voor de thee werd gekookt, deed hij alle 
deuren open voor een rondleiding. En ja, 
toen was het 8 uur. 

Uit respect voor de oorlogsslachtoffers 
en om even stil te staan bij al het 
oorlogsleed van het verleden en nu 
waren we toen dus even stil.

Die stilte was gelijk het bruggetje voor 
waar Jong Nederland Reek voor staat. 
Reek zorgt voor Reek, is het motto. 
Klaarstaan voor elkaar als gemeenschap, 
elkaar vooruithelpen en samen er het 
beste van maken. Bjorn zei: ‘zo staan we 
even stil bij hoe goed we het eigenlijk 
hebben.’

Wes sloot aan en we startten de 
rondleiding. Voor het gebouw ligt een 
grasveld. Een bos is helaas net wat 
verder weg, daar gaan de leden met de 
auto naar toe. Naast de algemene ruimte 
is er een lokaal waar vooral geknutseld 
wordt. Er staan ook wat materialen 
opgeslagen. Er is een toiletgroep, een 
gymzaal en boven is een chillhok waar 
vooral de oudste groepen vaker zitten. 
Ze kijken er een film, hangen wat of 
houden bijvoorbeeld een quizavond. Op 
deze verdieping is ook de tentenopslag. 
De andere opslag is een zeecontainer 
die naast het gebouw staat. Heel handig! 
Met kamp vullen ze de container aan met 
wat materiaal van binnen en de spullen 
van de kinderen. De container kan zo met 
de vrachtwagen mee en weer teruggezet 
worden na een week kamp. 

Wes houdt de tenten bij en dat gaat 
heel serieus. De leden krijgen al vroeg 
mee hoe ze de tenten op moeten zetten 
en dat ze er heel voorzichtig mee op 
moeten gaan. ‘Tenten zijn gewoon heel 
erg duur. Met goed onderhoud kunnen 
ze makkelijk twintig jaar mee, als het niet 
langer is’ vertelt hij en aan zijn manier 
van praten weet je dat het gemeend is. 
Hier staat iemand die weet waar hij het 
over heeft. ‘We zijn eens gaan kamperen 

op zandgrond, van dat zwarte zand’ vult 
Bjorn aan. ‘Dan gaan die tenten dus 
niet mee.’

Deze zuinigheid staat 
helemaal voor de afdeling 
Jong Nederland Reek. 
Met een zeer lage 
contributie en vraag 
naar een kampbijdrage, 
staan ze veruit op 
nummer 1 qua 
goedkoopste. En, dat 
is niet voor niets. 

Zoals gezegd ‘Reek zorgt 
voor Reek.’ Dat stond heel 
hoog in het vaandel bij Jong 
Nederland en hoewel het iets 
afgezwakt is vindt de afdeling het 
heel erg belangrijk dat iedereen kan 
deelnemen aan de groepsbijeenkomsten. 
Bjorn is hier trots op. ‘In onze gemeente 
hebben we een kindertehuis, dat zit hier 
vlakbij. Hier wonen kinderen die niet 
thuis kunnen wonen, om wat voor reden 
dan ook. Zij zitten echt niet allemaal bij 
Jong Nederland, maar we willen hen 
wel die mogelijkheid geven door de 
contributie laag te houden’ vertelt Bjorn. 
‘Vanuit de gemeente is er een potje en 
het bedrag dat wij vragen, past binnen 
het budget dat zij willen en kunnen 
uitgeven per kind.’ Wes zegt niet veel 
maar uit zijn houding maken we op dat hij 
hier ook trots op is. ‘We hebben daarom 
naast het groepdraaien ook verschillende 
acties waarbij we geld ophalen’ vervolgt 
Bjorn, die meer dan gewoon enthousiast 
is. 

‘We hopen dat we het mogen 
blijven organiseren, het jaarlijkse 
beachvolleytoernooi’ valt Wes hem 
bij. ‘Op een groot veld komt een hoop 
geel zand, wat tenten waarin mensen 
zich kunnen omkleden en een plek 
waar mensen wat kunnen drinken. Het 
is echt geweldig en we halen er een 
mooi bedrag mee op. De locatie zelf 
is het probleem niet en het animo is 
groot. Alleen de regels lijken te gaan 
veranderen, het zand dat we neerleggen 
moet blijven liggen, maar het is geel zand 
en dat mag dus weer niet blijven liggen.’ 
Een heel verhaal en we merken vooral 

aan Wes dat hij ervan baalt dat het zo 
moet gaan. We begrijpen dat: alles wat 
je op een leuke manier aan inkomsten 
binnen kunt halen, is motiverend! 

Wat er verder nog op het programma 
staat? De wandeldriedaagse waarbij 
Wes in de commissiegroep zit is ook een 
succes. ‘Ik organiseer dat met iemand 
die dit al zeker 20 jaar regelt, hartstikke 
handig. We hebben wat routes en 
daarmee wisselen we af.’ 

En de fruitmandjesactie, beide heren 
beginnen sneller en meer te praten. We 
komen er dus al snel achter wat deze 
activiteit inhoudt. De leden nemen zo 
rond kerst fruit mee en ze gaan dat in de 
gemeente Reek in groepjes naar oudere, 
eenzame of zieke mensen brengen. ‘Om 
ze een hart onder de riem te steken, 
want ja Reek zorgt voor Reek’ vertelt 
Bjorn die ook van harte hoopt dat deze 
actie blijft bestaan. ‘We willen heel graag 
de kinderen al vroeg meegeven dat het 
belangrijk is om verder te kijken dan hun 
eigen ik. Dat doen we door ze te leren 
goed om te gaan met materialen zoals 
tenten, maar ook door een actie als deze.’ 

Hij vult gelijk wat voorbeelden aan over 
een van de leden die in een rolstoel 
zit en door de groep overal bij wordt 
geholpen.
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Dat wil niet zeggen dat hier niets 
gebeurt, bekent hij eerlijk. Ouders komen 
heus ook ons vragen of we kinderen in 
de gaten willen houden die pesten of 
worden gepest. De vrijwilligers proberen 
de kinderen in te laten zien wat hun 
bijdrage is en hoe het ook anders kan.

Nu lijkt het allemaal wat vrooms 
en streng, maar dat is het zeker 
niet bij Jong Nederland Reek. 
Ze staan er bij hun district om 
bekend dat ze soms valsspelen. 
Zelf hebben ze daar erg veel 
plezier in. Het is zeker niet 
zo dat we anderen willen 
dwarsliggen op een vervelende 
manier, vertelt Bjorn. Wes haalt 
nog wat grappen op die hij als 
senioor mee uitgehaald heeft. 
Alleen als een groep zelf echt 
serieus wil spelen doen wij dat 
natuurlijk ook, sluit Bjorn dit 
onderwerp af.

Nou ja, onderwerp. Het is vanaf de 
eerste minuut eigenlijk geen interview. 
Dit is natuurlijk helemaal prima. De 
mannen vertellen zoveel dat we toch wel 
tot een beeld van de afdeling komen. Al 
besluiten we nog wel wat vragen erin te 
gooien.

Wat doen Wes en Bjorn eigenlijk en hoe 
ziet de vereniging eruit? Wes is naast 
tentbeheerder, de secretaris van de 
vereniging en hij draait de juniorengroep 
(waarbij verstoppertje spelen het 
favoriete spel is om te spelen). Bjorn is 
lid van het bestuur en heeft de senioren 
meidengroep.

Afdeling Jong Nederland Reek telt 
ongeveer 20 vrijwilligers. Dat zijn 
vrijwilligers die wekelijks groepdraaien 
en oud-vrijwilligers die bijspringen waar 
nodig. De afdeling telt ongeveer 70 
leden. ‘Een grote groep vrijwilligers dan, 
in verhouding’ merken we op. Bjorn geeft 
dan aan dat per groep er inderdaad 
best wat vrijwilligers zijn. Dat dit heel 
fijn werkt omdat niet alle vrijwilligers 
wekelijks aanwezig kunnen zijn. ‘We 
zijn een hechte groep en weten wat we 
aan elkaar hebben. Op een groep van 
11 leden hoeven er geen 5 vrijwilligers 

aanwezig te zijn, dus kun je een keer niet, 
dan is dat niet erg’ zegt Wes. ‘We staan 
voor elkaar klaar.’

Iedereen zit wel een commissie. Zo is 
er naast de wandeldriedaagse en de 
beachvolley ook een Sinterklaasavond 

waarbij de jongsten een cadeautje 
krijgen en bezoek van pieten. Met 
carnaval is er een hos-avond. Waar de 
animo zakte, is het nu weer aan het 
opkomen merkt Bjorn op. We kregen er 
zelfs weer vraag naar of we het konden 
oppakken na corona. Rond Halloween 
organiseren ze een spooktocht waar 
iedereen in Reek aan kan deelnemen en 
met Sint Maarten een lampionnentocht 
voor de eigen leden. We lopen dan in 
een tocht, waarbij de leden met een 
lampion lopen die ze op de groep 
zelf hebben gemaakt. Soms is er een 
‘Sint Maarten ter paard’ in de optocht. 
Het geld dat we daarna huis-aan-huis 
ophalen, is extra voor de clubkas. Het 
snoep dat de kinderen vaak meekrijgen, 
wordt met de groepsavonden 
opgesnoept. ‘Alleen het losse snoep 
geven we die avond, verdeeld in zakjes, 
mee met de kinderen naar huis’ vult Wes 
aan. 

En dan, dan denk je dat de mannen 
enthousiast waren, komt het kamp nog!

Net als veel vrijwilligers en leden kijken 
ze ook bij Jong Nederland Reek uit naar 
het zomerkamp. ‘Deze houden we niet 
te ver weg. De jongsten gaan in auto’s 
mee maar de oudsten moeten fietsen’ 

vertelt Bjorn. ‘De minioren gaan een 
nacht, zodat ze een klein beetje gewend 
zijn aan wat kamp is en weten wat ze 
te wachten staat als ze maxioren zijn’ 
vult Wes hem aan. Om en om vullen de 
mannen elkaar vrolijk aan. Dat ze als 
vrijwilligers op zaterdag de boel al klaar 

zetten zoals de 25 meter 
lange legertent waar 
iedereen onder eet. ‘Ja, 
en in de avond kijken 
we waar een kroeg zit of 
waar er iets te doen is en 
dan gaan we daar met 
zijn allen op af’ zegt Wes 
met een lach van oor tot 
oor. Op zondag gaan ze 
met de leden vanuit Reek 
weer naar het terrein 
waar elke groep een 
eigen thema heeft. ‘Alleen 
de zeskamp, de Bonte 
Avond en het zwemmen 
is echt gezamenlijk. Soms 

spelen twee groepen samen een spel, 
dat overleggen we dan vooraf’ vertelt 
Wes waarbij dan Bjorn weer opmerkt dat 
ze op de eerste kampdag de kinderen 
proberen extra moe te maken met een 
actief programma. ‘Ja en wat ook werkt 
is de kinderen de eerste nacht gewoon 
op te laten blijven, dan slapen ze daarna 
wel’ merkt Bjorn op. Oud-leiding kookt, 
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er zijn altijd mensen die nuchter zijn 
(vrijwilligers pakken pas een pilsje als 
alle leden op bed liggen) en zo zijn de 
taken de hele week geregeld. 

‘Je hebt denkers en doeners, mensen die 
een programma bedenken en mensen 
die dingen maken en wij vullen elkaar 
goed aan’ blijft Bjorn maar vertellen en 
vertellen. Mooi hoor! Dat met een klein 
budget en zoveel enthousiasme de boel 
draaiende wordt gehouden!

En dan, een stukje geschiedenis. Beide 
heren geven aan er niet veel van te 
weten. Bjorn pakt wat oude foto’s erbij. 
Vanuit het oude gebouw liepen ze met 
zijn allen met meubels en ballonnen 
naar het gebouw waar we nu zitten, 
de Rekelhof. Jong Nederland Reek is 
hoofdhuurder en een bestuur houdt bij 
welke verenigingen er wanneer in zitten 
en wanneer het verhuurd kan worden. 
Zowel Wes als Bjorn zijn vroeger lid 
geweest. ‘We moeten het vooral hebben 
van leden die doorstromen naar het 
vrijwilliger zijn’ merkt Bjorn op. Voorheen 
kende iedereen Jong Nederland. Nu 
zijn er meer en meer mensen die het 
niet kennen en dus niet makkelijk als 
vrijwilliger aansluiten. 

Inmiddels is het echt donker buiten en 
flink afgekoeld als we Bjorn en Wes 
bedanken voor hun tijd. Mooi om te 

zien hoe twee compleet verschillende 
mannen elkaar zo aanvullen en er echt 
voor gaan naast alles wat ze al doen aan 
werk en vrijwilligerswerk. 

Wij wensen hen heel veel succes met 
de nieuwbouw! Het heeft vertraging 
opgelopen omdat de 
gemeente veranderd 
is (en mensen weer 
bezwaar in mogen 
dienen etc.). Hopelijk 
kunnen we in de niet 
al te lange toekomst 
deze enthousiaste, 
sociale afdeling 
feliciteren met hun 
nieuwe onderkomen!

En, zoals bij elk 
‘Afdeling-Belicht-
interview’ sluiten we 
af met ‘we gaan jullie 
zien op Kaderschouw 
hoor, zorg maar dat 
je erbij bent.’ Deze 
afdeling is er nog 
nooit geweest en 
denkt eraan om deze 
editie deel te nemen.
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