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✰Afdeling belicht ✰

Jong Nederland Drunen
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: bij de afdeling die we deze 
keer bezochten draaien ze een groep, genaamd De Kern, met oudere 
leden. Niets geks zul je denken. Veel afdelingen hebben na de junioren en 
senioren nog een 16+ groep. Maar niet alle afdelingen hebben een groep 
waar ook 60-plussers welkom zijn. En kijk, daar zit het hem. Dit maakt de 
afdeling die we deze keer bezochten, denken wij, uniek. 
We werden al via de app enthousiast verwelkomd door 
Jochem en Thijs die gelijk doorpakten met het maken 
van een afspraak voor een interview. Wij bezochten 
Jong Nederland Drunen.

Door: Kim van Korven en Luc Vugts



En niet alleen in de app waren 
ze enthousiast (en eerlijk, Thijs 
heeft nog nooit eerder een 

Afdeling Belicht gelezen, maar wil er wel 
in komen met de afdeling). We werden 
hartelijk ontvangen door de mannen 
die meteen een rondleiding gaven door 
hun clubhuis ‘De Boerderij’. De ruimte 
waar we binnenkwamen was vroeger 
echt van de koeien. Aan deze ruimte zit 
een berghok wat echt wel meer is dan 
een hok! Hier liggen onder andere alle 
kampspullen. We vragen ons af hoe door 
de lage deur alles naar binnen en buiten 
gesjouwd wordt voor en na een kamp. 
‘Dat is wel een ding’ zegt Thijs lachend. 
‘Het is inderdaad smal en er is maar 
een deur. Dan ook nog te bedenken 
dat we door de ruimte heen moeten en 
buitenom naar de vrachtwagen moeten. 
Wat we doen is: we maken een lange 
rij. Iedereen geeft steeds alles mee 
door. Het is echt veel werk maar wel erg 
gezellig.’ 

In het huidige sanitaire blok werden 
destijds koeien vastgezet, vertelt Jochem, 
terwijl hij ons laat zien waar het precies 

was en is, ze konden hier worden 
gemolken. We zagen de verschillende 
opbergruimtes, de keuken, het staflokaal 
(waar De Kern de groepsavond al aan 
het voorbereiden was) en de ruimtes 
waar, naast het wekelijkse groepdraaien, 
ook overdag kinderen komen bij de 
buitenschoolse opvang. 

Tonny, die inmiddels aangesloten 
was, liet trots zien waar ze nog aan 
het klussen zijn. Zo komt er een lokaal 
waar vooral het onderdeel ‘creativiteit’ 
uitgevoerd gaat worden. Handig om 
daar dan ook gewoon de knutselspullen 
neer te kunnen leggen. Die kunnen 
blijven liggen in plaats van dat ze elke 
keer opgeruimd moeten worden voor 
de BSO. Vaak klussen Tonny en Peter 
(de voorzitter) samen in de avonden. 
Het is niet voor alle vrijwilligers mogelijk 
om daarbij aan te sluiten. Druk met het 
gezin, studie en de activiteiten voor Jong 
Nederland maken dat het kleine groepje 
vrijwilligers soms wat krap zit in ‘handjes’ 
maar ze gaan de verbouwing daardoor 
echt niet uit de weg! 

We hebben letterlijk alle ruimtes gezien, 
daar waar het ijskoud was en ook waar 
het zeer aangenaam was. En waar het 
aangenaam warm was, zijn we gaan 
zitten voor het echte interview met de 
door Tonny meegebrachte roze koeken. 
Met ‘echt’ tussen aanhalingstekens 
omdat Jochem en Thijs ook zonder 
te veel vragen enthousiast van alles 
vertelden wat we later wel weer in een 
verslag zouden gieten. 

Over de geschiedenis houden ze 
het kort. Dat de vereniging meer 
onderkomens heeft gehad en dat ze 
ontstaan zijn zoals de meeste Jong 
Nederland afdelingen zijn ontstaan, dat 
geloven de mannen en wij wel. Na het 
interview vragen we ons wel af waar de 
namen van de groepen (Springertjes, 
Wroeters, Wakkere Wekkers, Belhamels 
en De Kern) vandaan komen. Zelfs Tonny, 
die een beetje de encyclopedie van de 
vereniging lijkt, weet het niet. De namen 
zijn ontstaan al voor de tijd dat hij bij de 
vereniging was. 
Veel leuker is om te weten wat er nu leeft 
en speelt.

Jong Nederland Drunen
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Jong Nederland Drunen bestaat uit vijf 
groepen, inclusief De Kern waar vooral 
ook vrijwilligers bij zitten. Ze hebben 
rond de 65 leden en 13 groepsleiding. 
Al jaren zijn ze op zoek naar extra 
handen en aan het enthousiasme en 
de inzet ligt het niet dat deze nog niet 
zijn gevonden. Gelukkig hebben ze wel 
een club vrijwilligers die ze in kunnen 
zetten voor hand- en spandiensten. Hier 
is de staf heel blij mee! In deze groep 
zitten vrijwilligers die enorm veel doen 
en over hebben voor de vereniging en 
de waardering hiervoor willen Thijs en 
Jochem ook via deze weg laten blijken. 

Een kort moment van terugblikken, de 
geschiedenis van inmiddels een dik jaar 
terug, is de coronatijd. Ook in de tijd 
dat samen komen bij De Boerderij door 
de coronamaatregelen niet mogelijk 
was, stonden de vrijwilligers klaar 
voor hun leden in de vorm van online 
bijeenkomsten. We draaiden destijds met 
thuisopdrachten. Een van de opdrachten 
was het maken van een pionierobject 
van soepstrengels die dienden als palen 
en dropveters die werden ingezet als 

touw. Via teams werd contact gelegd 
en de opdracht uitgelegd waarna 
iedereen thuis aan de slag kon. Diverse 
foto’s laten ons zien dat er echt fanatiek 
meegedaan werd en er hele mooie 
creaties werden gemaakt die ook echt 
op gepionierde bouwwerken leken. 

Deze actieve vereniging heeft, naast 
de wekelijkse clubmomenten, ook 
groepsweekendjes (een bij het 
clubgebouw en een op een andere 
locatie), een zomerkamp en ze nemen 
deel aan districtsdagen als het 
zwemfestijn, de mini/maxiorendag en 
de leidingavond. Ze bezoeken ook wel 
Het Kruimeltje, een boslocatie van Jong 
Nederland ASG Tilburg of houden een 
soort uitwisseling.

Het kamp is daaruit wel het hoogtepunt 
volgens Jochem. ‘Alle groepen gaan 
naar een locatie waar iedere groep 
een eigen thema en programma draait. 
Het eten doen we samen en er is een 
gezamenlijke themadag.’ Lachend vult 
hij aan ‘ja, dan heb je bijvoorbeeld een 
countrydag waar ze de hele dag een 

nummer op repeat zetten, niemand die 
dat nog ooit vergeet.’ Humor hoort er 
wel bij en dat komt ook terug in de tocht 
die elk jaar georganiseerd wordt voor 
de een na oudste groep (naast De Kern) 
De Wakkere Wekkers. We maken de 
leden wakker, lopen een goed eind en 
bivakkeren gewoon om de hoek bij de 
kamplocatie. De pretogen van Jochem 
lichtten op en Thijs knikt enthousiast zijn 
hoofd van herkenning. Leden uit De Kern 
ondersteunen de staf/groepsleiding op 
kamp door bijvoorbeeld zich in te zetten 
als kookstaf. 

Ook maken ze geregeld grote 
waterglijbanen op kamp vult Jochem aan. 
Met pionierpalen, planken en zeil bouwen 
een paar vrijwilligers een glijbaan 
waar de leden de hele week plezier op 
hebben. 

Tonny is inmiddels naar De Kern waar 
hij voor de andere deelnemers een 
programma heeft voorbereid. Vanavond 
gaan ze met motortjes robotjes maken. 
Niet alleen leuk om even gezellig 
samen bezig te zijn, maar ook om te 
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‘Kampvuur op het plein’ heeft naast 

kampvuur ook livemuziek en elk 

jaar is er wel iets speciaals.



kijken of het werkt en of het iets is om 
met de leden ook te doen. ‘Weet je 
gelijk waar je op moet letten, of dat je 
andere technieken moet gebruiken of 
zo’ licht Tonny toe. Op toerbeurt maken 
de leden een programma. Zo is er een 
kunstroute geweest waarbij de leden 
eerst een schilderij op een andere 
manier namaakten, dat kwam in de wijk 
te hangen en dat werd weer gespeurd. 
Sport, Spel en Creativiteit in een 
programma! 

Om alles te kunnen betalen vraagt 
natuurlijk ook deze afdeling contributie 
aan de leden. Opvallend hierin is dat 
Jong Nederland Drunen per kwartaal 
contributie int. Dat betekent ook dat 
leden in een seizoen kunnen stoppen of 
aansluiten. ‘Klopt’ beaamt Thijs. ‘Maar 
we hopen dat ze dus gewoon blijven, 
he.’ Jochem vult hem aan: ‘sommige 
melden zich af, maar hebben wel net 
betaald en komen dan alsnog.’ Hoe ze 
aan deze constructie komen weten ze 
niet, maar het werkt voor deze afdeling. 
Daarnaast hebben ze verschillende 
acties en donaties. ‘We krijgen ook 
wel eens materiaal waar we wat mee 
kunnen’ vertelde Tonny al eerder. Thijs 
en Jochem vullen later de acties aan. 
‘De taartenactie’ is er zo een van. Per 
verkochte vogeltaart komt er een donatie 
naar de vereniging. Volgens Thijs kost 
het wel wat tijd van de vrijwilligers, 
maar is dat ook wel gezellig. ‘Als we 
iets doen, dan gaan we er ook echt 
voor, dat is ook wel echt iets van onze 
vereniging, terugkomend op wat ons ons 
maakt’ vult Thijs aan. We hebben niet 
veel vrijwilligers en de leeftijden liggen 
behoorlijk uiteen, maar onderling is het 
goed. Dat blijkt ook wel dat de meeste 
vrijwilligers al lang bij de vereniging 
zitten. Elk jaar is er een bedankavond. 
Hierin worden ook de jubilarissen 
gevierd. Vaak zit er wel een activiteit aan 
vast. Zo organiseerden we een keer een 
quiz over Drunen. Iedereen kon daaraan 
mee doen. 

Het jaarlijkse Dickens Festijn organiseren 
ze niet, maar wel een aantal onderdelen. 
Zo verkopen ze vogeltaarten, pionieren 
ze de kerststal en verzorgen ze het 
kampvuur waar marshmallows te koop 
zijn.

‘Over kampvuur gesproken’ wij hebben 
ook ‘Kampvuur op het plein’. De mannen 
praten maar door, vullen elkaar aan en 
moeten zo af en toe ook gniffelen om hun 
eigen enthousiasme en dingen die ze 
herinneren. 

‘Kampvuur op het plein’ heeft naast 
kampvuur ook livemuziek en elkaar jaar 
is er wel iets speciaals. In coronatijd 
zou Paul van Loon komen, dat ging 
niet door, maar hij had wel wat anders 
geregeld voor de vereniging. Op deze 
manier hebben we voor onze leden extra 
activiteiten maar ook voor de inwoners 
van Drunen die van harte welkom zijn. 

Dat is ook zo bij het vlotvaren, dat aan 
het eind van elk seizoen, georganiseerd 
wordt door de vereniging. Thijs haalt 
hierbij de herinnering op dat er een tas 
hing aan de andere kant van het meer, 
dolenthousiast waren de leden toen 
ze ontdekten dat daar chips in zat. Zo 
eenvoudig kan het zijn!

Inmiddels is Jan, die al twintig jaar 
penningmeester is, naar boven gekomen. 
Hij heeft met De Kern robotjes gemaakt 
en showt er een. Hij nodigt ons uit om 
beneden te komen kijken. Daar we 
Tonny al beloofd hadden dit te doen, 
gaan we uiteraard ook echt even kijken. 
De groep is nog aan het opruimen 
maar in ‘de deel’, de ruimte waar de 
koeien stonden, worden de robotjes 

alvast op de grond geplaatst. Er komt 
wat te drinken op tafel en de zak chips 
gaat rond. ‘We ruimen eerst op en dan 
drinken we nog wat, willen jullie ook 
iets?’ vraagt Sebastiënne. Ook zij is al 
jaren vrijwilligster bij de vereniging en 
voor meer taken inzetbaar. ‘Maar, we zijn 
wel echt zoekende naar vrijwilligers’ laat 
ook zij weten. 

Tijdens de robotdemonstratie drinken 
we wat en delen we kamplocaties en 
ideeën uit. Heerlijk Jong Nederlanders 
onder elkaar. We hebben het over de 
Kaderschouw (die Drunen ook al eens 
organiseerden) en over onder andere 
de coronatijd waarin Jong Nederland 
Drunen 75 jaar bestond en alleen wat 
kleins voor de leden is gevierd. 

Thijs, Jochem, Tonny en de aanwezige 
vrijwilligers stelden ons niet teleur na 
de enthousiaste appjes. Het was een 
fijne avond die weinig weg had van een 
interview maar waarin we wel van alles te 
weten zijn gekomen over Jong Nederland 
Drunen. 

Een afdeling waar je je welkom voelt en 
waar we hopen dat zich ook snel nieuwe 
vrijwilligers melden en welkom voelen!

Wij bedanken de vrijwilligers voor 
de gastvrijheid, hun positiviteit en 
enthousiasme dat ze met ons wilde 
delen.
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