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JONG NEDERLAND HAPERT Door: Kim van Korven en Lu Vugts

In de intro komt dan zeker iets van: we kwamen aan en ze waren net gestart
met een kamp? Nee, er komt vast in te staan dat Frank al weken er over
bezig is dat jullie komen. We waren nog maar net binnen bij Jong Nederland
Hapert en het interview schreef zichzelf al!
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en paar weken eerder, met de

districtsvergadering, spraken we

Frank en maakten we een afspraak
voor een interview. Best een puzzel maar
we kwamen uit op een vrijdag. ‘Dan
moeten jullie echt komen, dan zijn er veel
vrijwilligers en lopen er ook leden rond,
dan hebben we kamp. Kampvuurtje, wat
drinken, leuk!” zo was de uitnodiging.
Prima idee vonden we, eens een keer wat
anders dan anders.

En nu was het dan die vrijdagavond. Alle
leden zaten aan tafels buiten onder een
tent te luisteren naar instructies voor een
spel. Spelgroepen werden gemaakt en
al snel werd een letterspel met muziek
gespeeld, waarbij ook nog gehoepeld
moest worden. De sfeer zat er goed in.

Frank trommelde wat vrijwilligers bij elkaar
en we namen plaats in de kampvuurcirkel.
Een ruim overdekte plek met in het
midden een vuurbak waar we zelf mee
vuur hebben gemaakt (doen we gewoon
hoor Frank, geen probleem % ).

Het interview begint zoals de meeste: we
hebben 33 vrijwilligers. Een aantal draait
groep, een paar zitten in het onderhoud
van het gebouw en het terrein en er zijn
commissies. En dan barst het gekakel los
(positief gezien!). ‘Er zijn ook 2 dames die
het poetsen codrdineren, dit zijn moeders
van vrijwilligers’ wordt er enthousiast
verteld. Zij zorgen ervoor dat de ouders
van leden weten wanneer ze aan de beurt
zijn om te komen helpen, zorgen voor

een planning en materiaal. We hebben

‘ER ZIJN OOK 2 DAMES DIE HET POETSEN COORDINEREN, DIT
ZIJN MOEDERS VAN VRIJWILLIGERS'

betrokken ouders, het is
ook goed dat ze zien
wat er allemaal
leeft binnen de
vereniging.
Ouders kunnen
voor €25,-

het poetsen
afkopen, maar
de vrijwilligers
merken dat

dit niet vaak
gebeurt. Ook
ouders ervaren
het als ‘gezellig en
betrokken zijn’ en laten dat
ook merken met klusdagen. ‘Dan

zie je vooral vaders die komen sjouwen’
vult een van de vrijwilligers aan.

Het tekent de vereniging die, wat ze
zelf ook benoemen, steeds met meer
vrijwilligers actief is. ‘Een paar jaar
geleden draaiden we met zes vrijwilligers
een kamp als dit en kijk hier: vandaag
staan we er met een man of twintig!
De jongste zijn de senioren die op hun
16¢ al hulpleiding mogen worden. Met
kleine taakjes worden zij gekneed tot
vrijwilliger, dat mag iedereen worden
vanaf de 18¢. ‘We hebben dan geen
groep meer voor leden, dus de meeste
stromen dan wel door!

Jong Nederland Hapert is dan ook een
geméleerd gezelschap van jonkies, wat

ouderen, ‘de mama's’

zoals de dames

worden genoemd

die zelf leden bij

de vereniging
hebben (gehad)
en als laatste
natuurlijk, zeker
niet te vergeten
Lambert.

Als 10-jarige

sloot hij zich aan
bij Jong Nederland
als lid en nu, 55 jaar
later, is hij zowel binnen als

buiten de vereniging een bekende

Jong Nederlander. De vereniging, die dit
jaar ook het 55¢ jubileum jaar viert, gaat
helaas wel afscheid moeten nemen van
Lambert, die stopt als vrijwilliger, maar
nog wel wat hand-en-spandiensten voor
zijn rekening wil nemen (‘ik heb alleen nog
geen lijstje gehad wat ik kan doen’, laat hij
weten).

Als langstzittende vrijwilliger weet hij

nog goed dat de vereniging eerst groep
had in het vorige onderkomen. 45 jaar
geleden fuseerde Jong Nederland met
het meisjesgilde en ontstond LOS HOES
gebouw in Dalem. Een Drentse naam
voor 'mens en dier onder een dak’ en een
naam die het huidige clubgebouw nog
steeds draagt, vertelt hij trots.
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Het gebouw staat er nog niet gruwelijk

lang en dat is te zien. Het oogt van buiten
moderner dan de meeste clubgebouwen.
Binnen is er een zaal waar geknutseld kan

worden en waar ook spelletjes worden
gespeeld of iets dergelijks. Er is een
keuken, een gymzaal en boven een ruimte
waar kinderen zich kunnen uitleven in een
apenkooi-klauterroute met brandweerpaal.
Leuk detail, de nooduitgang bestaat niet
alleen uit een trap maar ook een glijbaan.
Buiten is er een flink veld met een
bosrand en zoals eerder gezegd, een
overdekte kampvuurcirkel. ‘Sinds een
tijdje mogen we het gebouw ook verhuren
aan andere verenigingen'’ laten ze trots
weten. Wie informatie wil kan de website
van Jong Nederland Hapert bezoeken
(www.jongnederlandhapert.nl).

Inmiddels is het eerste spel afgelopen
en komen ook de leden bij het kampvuur
zitten. Als we hen vragen naar de leukste
activiteiten van de vereniging, krijgen

we veelal dezelfde antwoorden. De

‘Duikerstocht’ blijkt bij velen favoriet. Deze
dropping, die als extra element heeft

dat je niet gezien mag worden door de
tikkers bij de terugtocht, wordt ingezet

bij kampen en ook als beloning bij de
worstenbrood-actie.

Eens per seizoen verkopen we worsten-
broodjes. ledereen die meer dan 100
broodjes verkoopt of de uitdeel-dag
komt helpen, mag dan deelnemen aan
de beloningsactiviteit. Dit jaar stond de
Duikerstocht op het programma en niet
alleen van leden kregen ze complimenten
voor deze activiteit, ook ouders waren er
enthousiast over. Met nieuwjaar verkoopt
de vereniging zelfgebakken oliebollen
(met en zonder krenten) die ze verkopen
bij het clubgebouw via een drive-thru.
Mensen kunnen de oliebollen ook afhalen
op de markt in Hapert en als extra service

worden er ook oliebollen bezorgd in
Hapert en Dalem aan huis. Flink wat werk,
maar naast mooie inkomsten ook een
activiteit die de vereniging bindt.

Daarnaast staat het kamp zoals dit
weekend en het zomerkamp hoog in de
favorieten lijstjes. Met het leidingweekend
gaan we in de buurt van de kamplocatie
een weekendje alles voorbereiden

op de zaterdag. In de avond maken

we het gezellig met een hapje en een
drankje. Wie wil kan blijven slapen en op
zondag is er een leuke activiteit voor de
vrijwilligers. Meestal gaat iedereen mee,
blijft niet iedereen slapen, maar is het wel
erg gezellig. Dit net als de leiding-dag
die elk seizoen terugkomt en dit seizoen
een ludiek levend monopoly-spel had als
activiteit.

Terug naar het kamp. Inmiddels zijn

de leden weer op pad gestuurd voor
een spel en zijn ook andere vrijwilligers
aangesloten.

Bijna alle vrijwilligers gaan wel mee op
kamp, niet iedereen blijft slapen, maar
dat is prima. Zij zorgen er gewoon voor
dat ze de volgende dag er weer op tijd
zijn. Ook Jong Nederland Hapert werkt
met kamp-thema's. De bewijzen hiervan
zie je terug in het gebouw waar prachtige
platen hangen die verwijzen naar een
kamp(thema). Echte tradities op kamp
zijn er niet volgens de vrijwilligers, al

MET NIEUWJAAR VERKOOPT DE VERENIGING ZELFGEBAKKEN
OLIEBOLLEN (MET EN ZONDER KRENTEN) DIE ZE VERKOPEN BIl)
HET CLUBGEBOUW VIA EEN DRIVE-THRU.
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is het menu door de jaren heen wel
redelijk standaard. Op zondag broodjes
hamburger/knakworst, op maandag
macaroni, op dinsdag de traditionele
AVG (aardappelen, groenten en vlees)
op de woensdag eet iedereen zijn buikje
rond met nasi en net voor de jongste op
donderdag naar huis gaan komt er een
frietkar. Zoals elk seizoen is er een dan
voor de oudsten op vrijdagavond een
BBQ. ‘Dit is makkelijk klaar te maken,
iedereen kent het, dus waarom moeilijk
doen?' En gelijk hebben ze!

Het leuke aan op deze manier een
interview afnemen, is niet alleen dat je
van verschillende vrijwilligers en leden
wat hoort, maar ook dat er minder
standaarddingen tussendoor komen.

Ook Jong Nederland Hapert heeft te
maken met ‘bijzondere kinderen'. Het idee
dat er leeft is ‘iedereen mag gewoon kind
zijn, samen doen staat voorop en geen
competitie!

Ook komt het gesprek even over
mobieltjes, social media en hoe iedereen
daar mee omgaat. ‘Simpel; de leden
leveren hun telefoon gewoon in, alleen als
het voor een spel nodig is pakken ze hem
erbij!

We nemen afscheid van een van de
vrijwilligers, die thuis gaat slapen en de
volgende dag weer op tijd ervoor zorgt
dat er vers brood op het terrein is voor het
ontbijt.

Hoe het gesprek ineens op ‘nieuwe ‘WE HEBBEN OOK STERKE EN
leiding’ komt ... geen idee. Maar we NUTTE VERHALEN'ZEGT LONNEKE
horen dat nieuwe leiding wordt gedoopt. MET EEN ONDEUGENDE LACH.

Elke keer weer op een andere manier.

Ludiek, maar ook met een woordje over met het avondspel en waar een aantal

de vrijwilliger dat dan voorgedragen nog fit oogt, zijn de ‘de jongsten van de
wordt. De Commissie Nieuwe Leiding oudste groepen’ zichtbaar afgemat. De
legt de nieuwe leiding dingen uit, neemt tenten staan klaar, de bedden liggen erin,
de tips en tops door en zorgt ervoor dus daaraan zal het niet liggen als er geen
dat kennis overgedragen wordt zodat goede nachtrust is.

de vereniging, naast de gezelligheid,

ook de kwaliteit behoudt waar ze voor Hoe laat het inmiddels is, we staan er niet
staan. Leuke programma’s, zowel bij het bij stil. Wel dat het tijd is om nu ECHT te
groepdraaien als op de kampen. gaan. Als Jong Nederlanders onder elkaar

blijven we buurten over van alles en nog
Dat ze zichzelf niet altijd even serieus wat (leuke kampterreinen, groepsnamen,
nemen en lol maken onderling is duidelijk. ~ thema's voor kampen). Een voordeel voor
‘We hebben ook sterke en nutte verhalen’ ons, Jong Nederland Hapert zit in het

zegt Lonneke met een ondeugende lach. zelfde district: deze vrijwilligers komen

Ze hoeft niet overgehaald te worden om we vaker tegen. Helaas gaan er op het
iets te vertellen. Andere vullen haar later moment dat we het interview maken maar
aan. 2 vrijwilligers naar de Kaderschouw.

M.H. te H. zal er echt om kunnen lachen We bedanken iedereen en wensen ze nog
als het in IDEE komt. Van haar zijn een een heel fijn kamp toel!

keer bh's aan een vlaggenstok gehangen.
‘We zaten er al op te wachten dat de
oudste leden wat zouden uithalen. We
verscholen ons en zagen ze in de weer
gaan met... M.H. te H. herkende het na
een tijdje, haar bh's!

Leden die iets later aansluiten moeten
zelf hard lachen om Linda en Lonneke
die tijldens een smokkeltocht in een sloot
terecht kwamen... met mest!

Om ons heen wordt het steeds drukker en
drukker. De leden en vrijwilligers zijn klaar
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